
 

Onze Vader  

 

Stilte 

 

Koor: Lied 231 “Zo vriendelijk en veilig als het licht”. 

 

Slottekst 

 

Zegenbede 

 

Vredewens 
 
De viering werd verzorgd door: Betty van Spreeuwel,  

Nelleke de Vries en Tienke de Vries 

 

De viering werd mogelijk gemaakt dankzij de medewerking van: 

Koster: Anton Scheffers;  Kindernevendienst: Erik ter Poorten 

Kapelkoor en piano: Marie-Astrid Vermaas 

 

 
 

Contact:  

Website https://kapel-eindhoven.nl/ 

 

E-mail secr@kapel-eindhoven.nl tel.040- 2519866 

  

Facebook https://www.facebook.com/kapel.eindhoven/  

  

Werkgroep  pastoraat@kapel-eindhoven.nl  

tel. 040-2528088 

 

 
De Kapel is afhankelijk van de bijdragen van leden en sympathisanten  

We stellen uw financiële ondersteuning daarom zeer op prijs. 
NL 39 TRIO 0197 9811 86 t.n.v. Stichting De Kapel 

Allen die reeds gedoneerd hebben: onze hartelijke dank! 
 

  

 

 

 

 
 
Oecumenische viering 
Ter plaatse en thuis 

 
1 november 2020 

Internet: direct of later (kerkdienstgemist.nl)  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoop & Vertrouwen 
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Aansteken van de kaarsen op tafel 

 

Koor: Openingslied 105, ‘Bevelen wij elkaar’                 

 

Welkom en inleiding 

 

Gebed 

 

Koor: Lied 212 ‘Open de schriften’ 

 

Lezing Jesaja 60: 17b-22 

Ik stel de vrede aan als wachter 

en de gerechtigheid als het gezag. 

Van geweld in je land wordt niets meer vernomen, 

noch van verwoesting en rampspoed binnen je grenzen. 

Je zult je muren Redding noemen 

en je poorten Faam. 

Overdag is het licht van de zon niet meer nodig, 

de glans van de maan hoeft je niet te verlichten, 

want de HEER zal je voor altijd licht geven 

en je God zal voor je schitteren. 

Je zon zal niet meer ondergaan, 

je maan niet meer verbleken, 

want de HEER zal je voor altijd licht geven. 

De dagen van je rouw zijn voorbij. 

Je volk telt enkel nog rechtvaardigen, 

zij zullen het land voorgoed bezitten. 

Zij zijn de eerste scheuten van wat ik heb geplant, 

ik heb hen gemaakt om mijn luister te tonen. 

De geringste groeit uit tot een duizendtal, 

de kleinste tot een machtig volk. 

Ik, de HEER, zal dit spoedig volvoeren, 

wanneer de tijd is gekomen. 

 

Pianomuziek 

 

Lezing Matteüs 5: 1-12 

Toen hij de mensenmassa zag, ging hij de berg op. Daar ging hij 

zitten met zijn leerlingen om zich heen. Hij nam het woord en 

onderrichtte hen: 

‘Gelukkig wie nederig van hart zijn, 

want voor hen is het koninkrijk van de hemel. 

 

 

 

Gelukkig de treurenden, 

want zij zullen getroost worden. 

Gelukkig de zachtmoedigen, 

want zij zullen het land bezitten. 

Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, 

want zij zullen verzadigd worden. 

Gelukkig de barmhartigen, 

want zij zullen barmhartigheid ondervinden. 

Gelukkig wie zuiver van hart zijn, 

want zij zullen God zien. 

Gelukkig de vredestichters, 

want zij zullen kinderen van God genoemd worden. 

Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, 

want voor hen is het koninkrijk van de hemel. 

Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van mij uitschelden, 

vervolgen en van allerlei kwaad betichten. Verheug je en juich, 

want je zult rijkelijk worden beloond in de hemel; zo immers 

vervolgden ze vóór jullie de profeten 

 

Koor: Lied 163 ‘De wijze woorden en het groot vertoon’ 

 

Overweging 

 

Stilte 

 

Geloofsbelijdenis  

Ik geloof in God die liefde is en de aarde heeft toevertrouwd aan 

alle mensen. Ik geloof in Jezus Christus die gekomen is om ons 

heel te maken en ons te bevrijden van alle onderdrukking. Ik 

geloof in de Geest van God die werkt in en door allen die zich 

toekeren naar de waarheid. Ik geloof in de gemeenschap van 

gelovigen die geroepen is tot dienst aan alle mensen. Ik geloof in 

de belofte van God dat Hij op zal richten het rijk van 

gerechtigheid en vrede voor heel de mensheid. 

 

Intermezzo: 

 Mededelingen 

 Collecte aan de uitgang voor het Jongerenhuis en 

Vluchtelingen in de Knel 

 Uit de kindernevendienst 

 

Gedachtenisritueel en Voorbeden  

 

 


